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Toerisme essay

Hoe kunnen we het beste reizen? In de
vakantietijd gaat filosoof Tanny Dobbelaar
voor een antwoord op die vraag te rade bij
oer-essayist Michel de Montaigne (1533-1592).

Ook Montaigne reisde
naar oorden waar alles
anders \was dan thuis

tekst Tanny Dobbelaar
beeld Fenna Jensma

e Italiaanse

Montaigne huiswaarts, met als be-

schilder langrijkste reden dat hij was verko-  «

Giorgio zen tot burgemeester van Bordeaux. Ik weet Wel
Morandi In zijn boek Het leven is elders waarvoor ik

(1890~ noemt filosoof Ruud Welten Mon- WleOOp, maar
1964) taigne de eerste toerist, omdat hij . . ,
woondein  netals huidige vakantiegangers niet wat ik zoek
eenatelier  vooral weg wil van een bestaan vol _

dathijzel-  verplichtingen. Ergens aankomen is Michel de Montaigne
denverliet.  minder relevant. Wat hij ook ge-

Het stond vol kruiken, potten en va-
zen. Die schilderde hij steeds op-
nieuw in wisselende samenstellin-
gen, in koele grijze, witte en blauwe
tinten. Zijn volstrekt onspectaculai-
re werk verleidt tot uren kijken. Het
vertegenwoordigt een ideaal waar ik
weinig talent voor heb: concentratie
en rust, tevredenheid en toewijding.
“To see a world in a grain of sand’, zo-
als William Blake dichtte.

Zo veel diepgang zien in een
zandkorrel vloekt met het idee van
de reizende mens die uit nieuwsgie-
righeid, rusteloosheid en gretigheid
eropuit gaat, vlinderend over het op-
pervlak van de wereld, ver van het
repeterende alledaagse dat Morandi
juist zo koesterde en dat hem tot
zijn oeuvre bracht.

meen heeft met moderne toeristen

is dat hij uit vrije wil op reis kan. Hij
hoeft niet te vluchten (voor de pest,
oorlog, overstromingen of droogte),
hij heeft geld en hij is welkom in de

plaatsen die hij aandoet.

Verlichting voor zijn nierkwaal
Montaigne verlangt niet alleen naar
verlossing van zijn huiselijke plich-
ten, hij zoekt ook verlichting voor
zijn nierkwaal. In artsen heeft hij
minder vertrouwen dan in buiten-
landse kuuroorden. Daar vertoeft hij
vele dagen, in totaal een vijfde van
zijn totale reistijd. Hij bericht erover
in zijn reisjournaal, deels geschreven
door zijn secretaris, deels door hem-
zelf, deels in het Frans, deels in het
Italiaans.

vangt om ze vervolgens te negeren.)

afgelopen jaar in mijn hoofd. Een

goed is, waarin hij niets hoeft, alles

Het verlangen naar verplaatsing

Michel de Montaigne (1533-1592) Je leest er onder meer over de In Rome hoort hij van Portugese ~ kiezelstrand in een regenachtig En- ‘De toerist reist mag en kan uitrusten. Het is een we-  botst met het harde feit dat veel reis-
was zo'n rusteloze. ‘Gewoonlijk ant-  kleur en grootte van Montaignes mannen die in een broederschaple-  geland bracht me terug naar een va- : reld waarin andere mensen ofwel gedrag het aardoppervlak nog verder
woord ik degenen die mij vragen uitgeplaste nierstenen, al dan niet ven en met elkaar trouwen en sla- kantie als kind aan de Zeeuwse kust. ~af naar Utopia: zijn bedienden ofwel objecten zijn.”  verschraalt en verwarmt. Hoe kun je
waarom ik reis, dat ik wel weet waar  vergezeld van gruis. Aan bod komen pen. Hij spreekt Joden, Lutheraren,  Op weg ernaartoe moest mijnvader oo wereld Deze toeristen zien geen verband  over deze spanning scherp naden-
ik voor wegloop, maar niet wat ik ook zijn kolieken, zijn winderigheid Zwinglianen, publieke vrouwen. elk uur de autoruiten van dode vlieg- . tussen hun welverdiende vakantie ken?
zoek’, schrijft hij in zijn essays. Hij (te bestrijden met gekonfijte korian- Al die ontmoetingen zijn voor jes ontdoen. waarin alles en de bosbranden, overstromingen Montaignes reflecties op zijn reis-
verlangt voortdurend naar nieuwe, derzaadjes), zijn hoofdpijn, ontlas- Montaigne het belangrijkste aan rei- Door reizen ga je jezelf oprekken goed is, waarin en rukwinden die nu vaker voorko-  lust kunnen hiervoor een startpunt
onbekende dingen, want hij voelt ting, kiespijn en migraine. zen: ‘Ik ken geen betere leerschool in ruimte én tijd. Nieuwe herinne- wai e " men dan ooit. Dat verband is niet zijn. Hij erkent dat hij wil vluchten.
zich op andere plaatsen eigenlijk Kortom: wie reist, neemt in de voor het leven dan voortdurend ken-  ringen waaien onverwacht aan, en hl] niets hoeft causaal, net zo min als een gebakje Toch vindt hij zijn reisdoel niet bui-
meer op zijn gemak dan thuis. He- eerste plaats zijn lichaam mee. nis te maken met een grote verschei- ook de toekomst kan zich opeens — de oorzaak is van je overgewicht. ten zichzelf, maar in het hier-en-nu,
laas ontbreekt het hem aan genoeg Net als bij moderne toeristen is denheid aan andere levens, menin- melden. Sommige beslissingen ver- Ruud Welten Niets is zo menselijk als het ver- waar zijn lichaam zich bevindt.

geld om zo veel te reizen als hij zou
willen.

Thuis heeft hij zijn zorgen om
zijn landgoed. Hoe graag had hij
meer op zijn vader geleken, die met
veel liefde en hartstocht zijn land-
goed beheerde. Zijn vader kon wél
zijn wensen en verlangens afstem-
men op zijn vermogen en hij genoot
van wat hij had.

Zijn langste reis maakte Montaig-
ne toen hij al twee delen van zijn es-
says had geschreven. Hij vertrok in
september 1580 vanuit Noord-
Frankrijk, met vijf metgezellen,
waaronder zijn 28 jaar jongere broer,
zijn secretaris en wat bedienden.

Ze reisden met paarden en muil-
ezels via Bazel, Venetié en Florence
naar Rome. Ruim een jaar later trok

‘thuis’ voor Montaigne de constante
in zijn vergelijkingen. In Italié is er
geen goede barbier te vinden. De ge-
schonken wijn is er veel jonger dan
in Frankrijk, de kamers zijn er min-
der schoon, de matrassen zachter.
Onder de Duitse dekbedden slaapt
Montaigne trouwens goed. Geen de-
tail lijkt te futiel - ‘men wast hier de
glazen af met een haren borstel aan
een steel.’

Zijn nieuwsgierigheid is overrom-
pelend. Die reikt van het maken van
zuurkool in Duitsland tot een dui-
velsuitdrijving in Rome, de ‘stad van
de vreemdelingen’, waar hij bijna vijf
maanden verblijft en tot zijn trots
wordt benoemd tot Romeins burger.
(De stad ook waar hij opmerkingen
van de censor over Zijn essays ont-

gen en gebruiken, en met die steeds
wisselende verschijningsvorm van
de menselijke natuur.’

Eerder was hij in Duitsland aan-
gekomen. Hij vindt het jammer dat
hij noch een van zijn bedienden
Duits spreekt. Ook heeft hij zich
vooraf niet ingelezen over het land.
Zo blijft hij nog meer dan elders een
vreemdeling, iemand die niet écht
tot het wezen van een land kan
doordringen. Ook dat fenomeen
kent een moderne toerist maar al te
goed. Reizen is een oefening in
vreemdheid. Noodgedwongen sta je
aan de buitenkant, losgewrikt van je
codrdinaten.

Zo stond ik eens langs een bulde-
rende rivier in Noord-Italié en hoor-
de alleen maar de stemmen van het

tonen zich makkelijker op plekken
waar je niet vanzelfsprekend bent.
Geen wonder dat het aantal echt-
scheidingen na de zomervakantie
piekt. Reizen laat je balanceren op
de grens tussen binnen en buiten.

Bosbranden op Rhodos
Onlangs stonden rijen vakantiegan-
gers te wachten op hun vliegtuig
naar Rhodos, het eiland waar hevige
bosbranden al vele toeristen hadden
weggejaagd. Toerisme-filosoof Wel-
ten noemt zulke fenomenen type-
rend voor moderne toeristen. Zij
zien hun vakantie als moreel neu-
traal. Alles wat niet bevalt, blijft bui-
ten de lens van hun vakantieplezier.
Welten: “De toerist reist af naar
een Utopia: een wereld waarin alles

langen naar verplaatsing, naar aflei-
ding, naar vreemde oorden waarin
alles anders ruikt, smaakt en klinkt
dan thuis. Deze massale verlangens
hebben geleid tot een van de groot-
ste economische sectoren van de
wereld. De wereld die mede door die
sector opwarmt en waarvan de na-
tuur ernstig verschraalt. Maar als in-
dividuele vakantieganger kan je niet
die hele industrie een halt toeroe-
pen. Eén gezonde maaltijd beéindigt
de obesitas-epidemie ook niet.

Vernieuwing, verrijking, verdie-
ping ontstaan door opmerkelijke
ontmoetingen, door verrassende
landschappen en vergezichten. Niet
iedereen ontdekt immers nieuwe
werelden door te staren naar een
zandkorrel.

Mijn verlangen naar verplaatsing
is soms ook een vlucht, weg van
stress of onvrede. Nog vaker verlang
ik naar een vaag soort vernieuwing,
naar beweging, of naar nieuwe prik-
kels. Daar is Ibiza of Bali echt niet
het antwoord op.

Misschien vind ik vandaag wel
meer verdieping in kunst, in de wer-
ken van Morandi, bijvoorbeeld.
Daarvoor kun je tot en met 24 sep-
tember reizen naar museum Belve-
dere in Heerenveen. Dat is goed be-
reikbaar met trein en fiets.

Dit is de zevende en laatste afleve-
ring van een serie essays van
filosoof Tanny Dobbelaar geinspi-
reerd door Michel de Montaigne, de
‘uitvinder’ van het essay.




