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Trudy Dehue biedt een verbijsterend inzicht in
hoe kerk en wetenschap zwangere vrouwen
door de eeuwen heen hebben behandeld.

tekst Tanny Dobbelaar

n de achttiende eeuw vond Petrus
Camper de schaambeenklieving uit.
Deze Nederlandse medicus wilde
moeilijke bevallingen bespoedigen
door het kraakbeen tussen het linker-
enrechterschaambot doormidden te snijden
of te zagen, vaak met levenslange pijnen,
incontinentie en moeilijk lopen als gevolg.

De ‘nieuwe geschiedenis van zwanger-
schap’ van Trudy Dehue bevat zoveel van dit
type gruwelijke verhalen dat deze lezer afen
toe heeft gekreund van ongeloof en ontzet-
ting. Ik noem wat voorbeelden. Dreigende
miskramen werden nog tot eind negentien-
de eeuw bestreden met bloedzuigers in de
vagina of op de baarmoedermond.

Veel artsen lieten zwangere vrouwen op-
zettelijk pijn lijden als straf voor hun zede-
loosheid, en gaven hun behandelingen waar
ze nooit om hadden gevraagd.

Emeritus hoogleraar wetenschapsonder-
zoek Trudy Dehue beschrijft ook de meest
basale vorm van ‘epistemische onrechtvaar-
digheid’: vrouwen hadden tot diep in de
twintigste eeuw veelal geen toegang tot
kennis over zwangerschap en bevalling. Zo
ook Dehue’s moeder die op haar 23ste zwan-
ger was. Vanaf haar zevende maand keek ze
elke ochtend vol verwachting onder de de-
kens of de baby er al was. Dat wasin 1946. De
bevalling overdonderde haar compleet.

In Betere mensen (2014) en De depres-
sie-epidemie (2008) analyseerde Dehue hoe
wetenschap de werkelijkheid veeleer vorm-
geeft dan beschrijft. In Ei, foetus, baby past ze
hetzelfde perspectief toe op zwangerschap.

Hoe is de binnenkant van een zwangere buik
in de loop der tijden verbeeld? In acht hoofd-
stukken brengt Dehue vijf eeuwen aan wis-
selende technieken, denkbeelden, wetten
maar vooral ook handelingen in kaart. Ze
eindigt met voorbeelden van hedendaagse
gezondheidspolitiek waarin vrouwen nog
steeds worden gezien als een container voor
een foetus die zich optimaal moet kunnen
ontwikkelen. Begint deze nieuwe geschie-
denis van de zwangerschap als een keurig
beschrijvende wetenschapsgeschiedenis,
gaandeweg groeit Dehues verontwaardiging
over alle ellende die vrouwen hebben door-
staan, een verontwaardiging die gemakke-
lijk overslaat op de lezer.

KLOPPENDE HARTIJES

Tot in de zeventiende eeuw dacht men dat
het nageslacht van zowel vogels als mensen
ontstond in een ei. Intense medische en
theologische discussies over de ontwikke-
ling van de vrucht en diens ziel introduceer-
den het Latijnse woord foetus.

Vanaf de zeventiende eeuw haalden
artsen embryo’s uit vrouwen die zelfmoord
hadden gepleegd, om ze nauwkeurig na te
meten en te tekenen. Zo ontstond er meer
beeld van de binnenkant van zwangere bui-
ken. Anti-abortusactivisten vervingen in de
twintigste eeuw de ziel van vroeger door
‘een kloppend hartje’ van ‘je kindje’. Dehue
analyseert zowel dit ‘poppentaaltje’ als de
gemanipuleerde beelden die pro-life-
organisaties gebruiken om foetussen te
presenteren als zelfstandige wezens. ‘De >>
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