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De Duits-Indiase Mithu Sanvyal zit met deze gewaagde,
maar ook slimme en vrolijke roman over een transraciale’
hoogleraar postkolonialisme de tijdgeest op de hielen.

tekst Tanny Dobbelaar

e spilin deze satirische roman is

een hoogleraar postkolonialisme

die zo beroemd is dat ze geen

voornaam nodig heeft. Saraswati

werkt aan de Heinrich-Heine-
Universtit, Diisseldorf. Ze kondigt een cur-
sus Kali-studies aan over de, onder meer sek-
suele, manifestaties van de Hindoestaanse
zwarte godin Kali.

Te laat, een kwartier na het bekende aca-
demisch kwartiertje, komt Saraswati binnen
voor haar eerste college. Ze gooit haar leren
tas op tafel en commandeert: ‘Tedereen die
wit is: wegwezen'. De cursus is bestemd voor
PoC, people of colour. Witte studenten zijn pas
volgend semester weer welkom.

In de zaal zit Nevedita, dochter van een
Poolse moeder en een Indiase vader. Ook al is
ze geboren in Duitsland, toch vragen mensen
heel vaak waar ze vandaan komt.

De nieuwe hoogleraar forceert Nevedita
pijlsnel tot een coming out: is ze wit of is ze
PoC? Ze besluit tot het laatste, zodat ze het
college kan bijwonen. Saraswati’s reflecties
over kleur en racisme gaan er bij het gekleur-
de publiek in als Gods woord in een ouder-
ling.

Ook Nevedita hangt aan Saraswati’s lip-
pen. Ze houdt een blog bij dat eerst Fifty
shades of beige heette, maar nu de naam van
haar pseudoniem draagt, Identitti. Nevedita
heeft India nog nooit bezocht. Wel is ze
gefascineerd door de godin Kali, met wie ze
praat over racisme en borsten. Alles kan in
eenroman!

De Duits-Indiase Mithu Sanyal is cultuur-
wetenschapper, journalist en schrijver. Haar
Duitse debuut Identitti zit de tijdgeest be-
hoorlijk op de hielen, omdat die draait om
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identiteitsdenken, om woke, racisme en
vooral race. In haar nawoord verklaart ze dat
race een enorme invloed heeft op onze hoof-
den, lichamen en zielen. Race staat dan voor
de mengeling van kleur, afkomst en etnici-
teit, een hedendaags amalgaam dat niet door
‘ras’ te vertalen is, in het Duits noch in het
Nederlands.

De plot van Identitti krijgt vaart als de
populaire Saraswati van haar voetstuk valt.
Ze blijkt zelf ook wit en is geboren in Duits-
land uit Duitse ouders. Haar uit India geadop-
teerde broer verraadt haar geheim. De hel
breekt los. De hele wereld twittert erover,
alle media staan op de stoep. Wetenschappers
leveren commentaar en Saraswati’s studen-
tes zijn verbijsterd. Om werkelijk te kunnen
achterhalen wat Saraswati heeft bezield,
trekt Nevedita zelfs in bij Charismati Saras-
wati, zoals Nevedita’s nichtje Pritti de hoog-
leraar beschrijft.

CLUBKAART VERBRAND

Zelf noemt Nevedita haar liever Jean Brodie,
hoofdpersoon in The prime of Miss Jean Brodie
van Muriel Spark (‘van dat slechte boek maar
die goede film’). Hierin adoreren studentes
hun aantrekkelijke lerares die hen diepe
levenslessen leert, maar ook flirt met het fas-
cisme.

Het onderwerp van alle ophefblijft onder-
tussen cool. Waar maken haar studenten zich
druk om? Ze heeft haar clubkaart van de wit-
te Duitsers verbrand. Dat verdient wel lof.
Ook verwijst ze naar transgenders die met
operaties en hormonen van geslacht verande-
ren. Nou, zij is transraciaal, of eigenlijk
postraciaal!

Sterker nog, door haar komst heeft ze >>
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